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In deze reeks van theologische artikels belicht Raymond R. Hausoul
telkens een theologisch vraagstuk (TV) dat opgekomen is vanuit
onze ECV-gemeenten. Deze keer gaat het over de prijs van onge-
hoorzaamheid in Ezechiel 3:17-18.

,Mensenzoon, als wachtpost geef ik jou aan Israéls
huisgezin: zul je vit mijn mond een woord doen ho-
ren, waarschuw hen dan van mijnentwege!- wanneer
ik fof de boosdoener zeg: ,sterven, ja sterven zul je',
en jij zou hem niet waarschuwen, niet spreken om een
boosdoener te waarschuwen voor zijn boze weg, om
hem in leven te houden,- dan zal die boosdoener om
zijn onrecht sterven maar zal ik zijn bloed uit jouw hand
opeisen' (Ez3:17-18; NDB).

Verontrustende verzen. Ezechiél wordt in dit hoofdstuk
duidelijk gewezen op de verantwoordelijkheid van zijn
taak als wachter over het huis van Israél. Deze woorden
worden fwee keer door God fegen Ezechiél uitgesproken
(Ez3:17-19; 33:7-9). Als profeef en spreekbuis van God
moet hij de volledige boodschap die God hem geeft ver-
kondigen. Als hij dat niet doef, zondigt hij fegenover God
en is hij strafbaar. Die straf is bij Ezechiél zeer groot: het
bloed van de goddeloze die in ongerechtigheid sterft, zal
van Ezechiéls hand geéist worden. Een wachter moet im-
mers op wacht staan en bescherming bieden (25m18:24-
27; 2Kn9:17-20; vql. Js56:10; Jr6:17). Ezechiél moest
daarom gehoorzaam zijn aan God Woord. Hij werd voor
zijn boodschap verantwoordelijls gesteld door God, als hij
zou zwijgen zou hij gezien worden als de moordenaar
van dit volk. God zou daf van zijn bloed eisen. Daarbij
hoeven we nief mefeen eraan fe denken darf Ezechiél
voor eeuwig verloren zou gaan (vgl. Ez18) Wel kunnen
we daarbij denken dat Ezechiél dan lichamelijk ziek zou
worden of zou sterven (vgl. Gn9:5-6; £z3:20).

Bij oproepen tot meer verkondiging van het evangelie
wordt dit vers vaak fe pas en te onpas genoemd. Daar-
bij wordf dan gewezen op de verantwoordelijkheid van
de christen om het evangelie aan de goddelozen fe
brengen. Het probleem hierbij is echter dat er foch een
groot verschil is tussen Ezechiél die als wachter over het
huis Israél wordt aangesteld en het gemeentelid die als
boodschapper gezonden wordt naar alle volkeren (vgl.
£Ez3:6). ledere christen is immers een heraut van de Ko-
ning, maar nief iedere christen is een wachter. Als we al
een parallel willen maken met het Nieuwe Testament,
kunnen we beter Ezechiél vergelijken mef een gemeen-
felid die door God als opziener (of oudste) over de ge-
meente is aangesteld en de goddeloze in zijn gemeente
moet waarschuwen. Op dezelfde manier moet Ezechiél
als wachfer op wacht sfaan en door zijn verkondiging het

volk beschermen voor de vreselijke gevolgen van hun
daden. En op dezelfde wijze kan Paulus lafer aan de
oudste van Efeze zeggen dat hij rein is van alle bloed,
omdat hij nief heeft nagelaten hun de raad van God te
verkondigen (Hd20:25-28). Daarbij gaaf hef niet om
het zaligmakende evangelie, maar de prediking over
de juiste wandel in Gods Koninkrijk. De oudsten waren
immers al enige fijd christen en kenden hef evangelie.
Paulus moest hun echter trainen als opzieners (wachters)
over de gemeente, zodaf ze de goddeloosheid uif het
gemeente zouden wegdoen (Hd20:28-31).

Aan de andere kanf lafen deze woorden ook zien hoe-
veel verantwoordelijkheid God foekent aan zijn bood-
schappers. Ondanks daf Hij wist dat de mensen sowieso
nief zouden luisteren naar Ezechiél, stelf hij de profeet
foch ter verantwoording (Ez3:7). Als we een prakfische
foepassing vanuit dif vers naar de gemeente van van-
daag willen maken, lijkt het me daarom het beste om
op deze verantwoordelijkheid die iedere gelovige heeft
fe wijzen. We zijn verantwoordelijlk voor onze daden, en
daarbij hoort nief alleen het verkondigen van hef evan-
gelie, maar ook onze omgang met medegelovigen, de
manier waarop we anderen vermanen, de bereidheid
fegenover God efc. Ons hele leven zal daarom uitein-
delijk voor Jezus Christus komen fe staan en beoordeeld
worden (niet ‘'veroordeeld'!): "Want wij moefen allen
voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder
van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven
heeft gedaan, of het nu goed is of slecht’ (2K05:10). Op
dar moment zal openbaar worden hoe we als christenen
gewandeld hebben en zal blijken of dargene war we in
ons leven gedaan hebben, verbrandr of verheerlijkt zal
worden (1Ko3:12-15). ‘Dwaalf nief: God laat niet met
zich spotfen; want al wat een mens zaaif, daf zal hij ook
oogsten; want wie zaait in de akker van zijn eigen viees
zal er verderf van oogsten, maar wie zaait in de akker
van de Geest zal van de Geest eeuwig leven oogsten;
laten wij in goed-doen nief verslappen; fe gelegener fijd
immers zullen wij cogsten als we niet verflauwen. Laten
we daarom dan zolang wij tijd hebben goede werken
doen aan allen, maar het meest aan de huisgenofen

des geloofs!’ (Gl6:7-10).
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